~ JEZUS 7 -

1 Beeld van God [morgendienst Kerkelijk Centrum Ermelo 19/9/21]

Genesis 1:26-31 | Kolossenzen 1:15-20

Schepping

De mens is naar het beeld van God geschapen (Gen. 1,26). Van de dieren wordt dit niet gezegd.
Zij worden geschapen ‘naar hun aard’. De mens echter wordt geschapen ‘naar Gods beeld’.
De mens neemt daarom een aparte positie in binnen het geheel van de schepping. Voordat
de mens geschapen wordt hoor je een zelfberaad van God: Laat ons mensen maken. Boven-
dien: als de mens geschapen is, dan zegt God niet dat het goed was (zoals op andere schep-
pingsdagen), maar zelfs dat het ‘zeer goed was’. De schepping van de mens is dus een verhaal
apart. Hij heeft een uitzonderlijke positie. Psalm 8 zegt: U hebt hem bijna een god gemaakt,
hem gekroond met glans en glorie.

Beeld

Wat betekent het dat de mens naar Gods beeld is gemaakt? Lijkt hij daarmee op God? Je moet
hierbij niet denken aan uiterlijke kenmerken. Zoals de dieren naar hun aard gemaakt zijn,
d.w.z.: zij verwijzen alleen naar zichzelf, zo is de mens gemaakt naar het beeld van God: ver-
wijzend naar God dus. In de oudheid representeerde een beeld de godheid. De mens is als het
ware een vertegenwoordiger, ambassadeur van God op aarde; een teken van Hem. In het
beeld ontmoet je iets van God zelf.

In dit alles wordt duidelijk dat je als mens in relatie staat met God. Al vanaf het begin heeft
God gewild dat er wezens waren waar Hij een relatie mee kon hebben. God speekt tot Adam.
Hij doet dat met de overige schepselen niet. het spreken van God vraagt om een antwoord:
door zijn spreken zijn wij ver-antwoord-elijk: voor elkaar, voor de schepping en voor de om-
gang met onze Schepper. In Hem vinden we onze oorsprong en we zijn geroepen om met Hem
te leven, en op die manier zijn beelddrager in deze wereld te zijn.

Zonde

Door de zonde is het beeld beschadigd. Onze roeping: God representeren op aarde, blijft wel-
iswaar staan, maar het lukt ons niet meer. De mens wil God niet representeren, maar zet zich-
zelf in het middelpunt; hij wil zelf god zijn. Dat werkt in alles door: de band met God is ver-
stoord, onderlinge relaties zijn beschadigd, en ook faalt het representeren van God.
Pogingen om tot herstel te komen met één persoon (Noach), en vervolgens één volk (Israél)
lopen ook op teleurstelling uit. Dan komt God in Christus zelf naar zijn schepping. Ook Hij
wordt beeld van God genoemd (Kol.1,15; 2 Kor.4,4).

Jezus

Jezus laat ons niet jiets van God zien, Hij laat ons het diepste van God zien: Hij is de ultieme
beelddrager van God. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die
aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen (Joh.1,18). Aan Hem kunnen we zien
wie God is; en hoe Hij het leven bedoeld heeft. Vol liefde, vol barmhartigheid, goedheid en
waarheid.

Christus is gekomen om het geschonden beeld te herstellen. En het is Gods verlangen om ons
mensen te herstellen naar het beeld van zijn Zoon (Rom.8,29). Zo kunnen we weer Gods beeld-
drager zijn: Hem vertegenwoordigen op aarde, door om te zien naar de medemens, zorg te
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dragen voor zijn schepping, verzoening te brengen, om liefde te delen en (in liefde) de het
goede nieuws te verkondigen.

Icoon

Christus is het beeld van God (Kol.1,15). In het Grieks staat er het
woord eikoon. Ons woord icoon is daarvan afgeleid. In de oosters
orthodoxe traditie van de kerk gebruikt men iconen. Het idee er-
achter is dat als we aandachtig kijken naar en mediteren over de
persoon van Jezus Christus we innerlijk geraakt en veranderd zul-
len worden. En wij allen, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid
van de Here als in een spiegel aanschouwen, worden van ge-
daante veranderd naar hetzelfde beeld (1 Kor.3:18 HSV). Met an-
dere woorden, als we meer naar Jezus gaan kijken, hoe Hij han-
delde, wat Hij deed, hoe Hij met mensen omging enz., dan zullen
wij zelf - op den duur - meer worden als Jezus.

Gespreksvragen

1. Geef ruimte voor stilte en na een paar minuten, geef de mogelijkheid dat ieder kring lid
kan delen wat er voor hem/haar uitsprong in de lezingen en toelichting.

2. Wat betekent het voor jou dat je geschapen bent naar Gods beeld?

3. Andersom: wat is, als beelddrager van God, jouw beeld van God? Zie je Hem als lemand
op afstand, als Vriend, als Vader, of lemand die je beoordeelt?

4. Hoe zoujij je relatie met God omschrijven? Welke aspecten vind je moeilijk? Welke aspec-
ten maken je blij?

5. Kun jij met je gevoel terecht bij God? Wat maakt dat moeilijk of niet?

6. Jezus is de perfecte beelddrager van God. Welke karaktertrekken van Hem zou je graag
meer in je eigen leven zien? Wat kun jij leren van hoe Hij zijn relatie met God vormgaf?

7. Delsraélieten wilde zelf een beeld maken van God, hun eigen beeld (o.a. het gouden kalf).

Herken je dit bij jezelf, dat je wilt dat God zus of zo is? Wat is een goede antidote daarte-
gen?

Danken & bidden

e Dank God voor het geweldige voorrecht dat Hij een relatie met je wil!

e Neem de tijd om je erover te verwonderen dat Jezus de zichtbare gestalte in ons mid-
den is van de onzichtbare God.

e Heb je nog geen relatie met God, of twijfel je, vraag iemand om met je hiervoor te
bidden.

e Bid dat je meer op Jezus mag gaan lijken en dat Hij je helpt bepaalde praktijken van
Jezus te integreren in je (dagelijks) leven.

Praktijk

e Zoek (op internet) een icoon, en mediteer over wie Christus voor je is.

e Probeer komende weken ook in die moeilijke collega iets van het beeld van God te
herkennen. Welke positieve eigenschap van hem of haar kun je linken aan hoe Jezus
handelde?



